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En dan ineens is er die dag, de dag dat de wereld stil staat en daarna nooit meer dezelfde zal zijn. De dag dat een handicap zijn intrede doet in je leven.

Pijn, Verdriet, Onmacht en Woede….

Als die gevoelens een plek hebben gekregen dan ga je je op de toekomst beramen want die is ook niet meer zo van zelf sprekend.

Dit is ons overkomen toen onze dochter met een zuurstof gebrek op de wereld is gekomen en daardoor zwaar gehandicapt. Onze toekomst plannen werden wreed verstoord, niet meer backpackend de wereld over met onze kleine….. maar….

We gingen voor GEWOON. 
Een gezin vormen en uitbreiden. Met de komst van onze tweede dochter kwam bij ons het besef dat we haar een gewone jeugd wilden geven. Dus niet alles in het teken van handicaps  en/of onmogelijkheden. Zo zijn we gaan kamperen met de meiden op reguliere campings als ook op wintersport.

Dat laatste deden we dan gezamenlijk met vrienden. Terwijl de rest ging skiën bleef 1 van ons achter in het dorp met onze gehandicapte dochter. Dat deden we om en om. Een ski dorp heeft overdag niet zoveel vertier dus de dagen dat je in het dorp was werden steeds langer en zwaarder want kleine meisjes worden groot en willen van alles. Na een paar jaar op deze manier op wintersport te zijn geweest en onze vrienden het skiën niet meer zagen zitten, zijn we niet meer wezen gegaan.

Een paar jaar geleden lazen we in het BOSK magazine een artikel over de BOSK winterweek. Toen begon de ski-koorts op te komen…..Maar we wilden GEWOON doen en zijn. Een groepsreis met gehandicapten, eerlijk gezegd zagen we dat niet zitten. We hadden geen zin in om elke dag “zielige” mensen en verhalen te zien en te horen etc want dat verwacht je maar ja de bergen lonkten. 
We hebben ons aangemeld…….

…. En wat kregen we? De wintersport van ons leven. We konden met het hele gezin de bergen in.
Het mooiste moment was dat we met z’n vieren de Berg afgingen… Man wat heb ik gehuild van geluk. Wie had dat gedacht… samen, naast elkaar. GEWOON als gezin.

Voor onze oudste dochter was er een heel programma gedurende de week, want ze kan, helaas, niet elke dag skiën. Zo konden wij GEWOON lekker zelf de bergen af terwijl zij ook de tijd van haar leven had. Aan het eind van de middag zagen we haar weer met een Big Smile…..Want al die geweldige vrijwilligers waren er voor haar en natuurlijk ook voor de andere groepsleden. Maar ook voor ons. De hele zorgtaak werd uit je handen genomen…. Onze vooroordelen over een groepsreis met gehandicapten verdwenen als sneeuw voor zon… we waren mens onder mensen. Niet bijzonders, maar GEWOON.
We zijn in die vakantie week eindelijk een GEWOON gezin geweest.

We gaan nu al een paar jaar mee, en elke keer is het weer een beleving…..

Twijfelt u of u wel met u gezin op skivakantie kunt? JA dat kan!!!
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